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Hoàng Minh Thảo, là vị tướng cầm quân can trường, mưu lược ở chiến trường, 

ông còn là nhà binh lược kiệt xuất trên giảng đường, trong nghiên cứu lý luận quân sự 
nghệ thuật quân sự. Nhận lời đề nghị của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Thượng 
tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo - Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên - đã viết cuốn 
“Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng”.  

Sách khổ 14,5 x 20.5 cm, dày 200 trang sách gồm 4 chương. Chương I nói về vị 
trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây Nguyên. Chương II, III giới thiệu cho bạn 
đọc những sự kiện diễn biến chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị 
cho đến khi kết thúc. Chương cuối của cuốn sách nói lên ý nghĩa thắng lợi của chiến 
dịch, nằm trong thắng lợi vĩ đại chung của toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân 1975. 

Đọc tác phẩm chúng ta được biết: Đây là chiến dịch đánh đòn tiêu diệt lớn mở 
đầu, được quân dân ta hoàn thành xuất sắc, tiêu diệt lực lượng chủ yếu của một quân 
đoàn địch, nhanh chóng phá vỡ tuyến phòng ngự của địch, tạo điều kiện cho các đòn 
tiếp sau đánh lớn hơn, giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. 

Mùa xuân 1975, chiến 
trường Tây Nguyên có thể 
tiếp nhận được một lực lượng 
lớn các binh đoàn, bộ đội binh 
chủng hợp thành là vì có sự 
phát triển mạnh mẽ của chiến 
tranh nhân dân. Mặt trận Tây 
Nguyên đã có sự chuẩn bị từ 
nhiều năm. Trải qua tác chiến 
và chuẩn bị, công tác xây 
dựng chiến trường mới được 
hoàn chỉnh từng bước. Sau 
các hoạt động nghi binh tích 
cực thu hút địch lên hướng 
Bắc, từ ngày 4/3/1975, bộ đội 
ta bước vào tác chiến tạo thế, 
chặt đứt giao thông địch trên 
trục đường 19 và 21, chia cắt 
chiến lược các tập đoàn địch ở 

Tây Nguyên và đồng bằng. Cắt đường 14 (chia cắt Bắc với Nam Tây Nguyên), tập 
kích bằng đặc công và hỏa lực pháo binh vào Kon Tum. Ngày 8-3, ta đánh vào Thuần 
Mẫu; ngày 10-3 diệt vị trí Đức Lập, cô lập triệt để Buôn Ma Thuột (mục tiêu then chốt 
chủ yếu). Địch phải đổ bộ đường không xuống Phước An để phản kích; bị Sư đoàn 10, 
Trung đoàn 25 đánh từ ngày 4 đến 18-3, Sư đoàn 23 (thiếu) và Liên đoàn biệt động 
quân 21 của địch bị tiêu diệt. Từ ngày 29/3 đến 1/4/1975 quân ta đã tiêu diệt và làm 
tan rã toàn bộ lữ đoàn dù 3 cùng các đơn vị tăng cường, thu và phá hủy toàn bộ vũ khí 
trang bị của địch. Sau một tháng liên tục (từ ngày 4/3 đến 3/4/1975) chiến dịch Tây 
Nguyên đến đây là kết thúc. 

“Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng” đã tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 2 - 
Quân khu 2 và một số bộ phận lực lượng cơ động chiến lược của địch. Tổng cộng diệt 

Thượng tướng Hoàng Minh thảo chỉ huy Mặt trận Tây 
Nguyên đang phổ biến kế hoạch tác chiến tại Bộ chỉ huy 



và bắt sống 28.414 tên lính ngụy. Bắn rơi 44 máy bay, thu và phá 110 chiếc. Giải 
phóng địa bàn chiến lược Tây Nguyên gồm năm tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, 
Phú Bổn, Quảng Đức và hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa thuộc khu 5. 

Từ tác phẩm, tác giả muốn nêu lên chỉ đạo chiến lược – chiến dịch hết sức tài 
tình, sáng suốt, kiên quyết và nhạy bén của Bộ chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy 
Trung ương. Đồng thời, Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo muốn nói lên một 
số suy nghĩ của mình về những kinh nghiệm của chiến dịch Tây Nguyên, nhằm góp 
phần vào việc tổng kết những nguyên tắc và quy luật chung của nghệ thuật chiến dịch 
Việt Nam. 

Hướng tới kỷ niệm chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử đến với 
“Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng” để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa lịch sử của chiến 
lược quan trọng này. 
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