
Hịch cứu nước - Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 
 

“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ” – là lời khẳng định, ý chí sắt đá, là lời thề thiêng liêng của toàn Đảng, toàn 

quân và toàn dân ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong “Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” ngày 19/12/1946, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mãi trường tồn 

cùng với thời gian.  

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã tác động, cổ vũ 

mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa; làm cho các thế 

lực đế quốc và bọn phản động quốc tế hết sức lo sợ, tìm mọi cách chống phá hòng thủ 

tiêu Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.  

Trên thực tế, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn 

khó khăn, đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bên trong, “giặc đói”, “giặc 

dốt”, giặc nội phản hoành hành. Bên ngoài, giặc ngoại xâm liên tục tấn công. Từ vĩ 

tuyến 16 trở ra là 20 vạn quân Tưởng, từ vĩ tuyến 16 trở vào có hơn 1 vạn quân Anh và 

hơn 6 vạn quân Nhật cùng nhiều đảng phái phản động lăm le lật đổ Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, lập lại chính quyền tay sai và cướp nước ta thêm một lần nữa. 

“Giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm” đang đe dọa vận mệnh dân tộc ta. 

Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, mong muốn giữ vững nền độc lập, tự do 

của dân tộc, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa đã nhân nhượng, kiềm chế, đàm phán với chính quyền Pháp, nhằm tránh 

cuộc chiến tranh xảy ra nhưng không thành công. Bởi:“Chúng ta càng nhân nhượng, 

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Trước tình 

hình đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người chỉ rõ: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, 

bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 

Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai 

có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra 

sức chống thực dân Pháp cứu nước”. 

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân 

Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc bằng những loạt đại bác từ pháo đài 

Láng bắn vào các mục tiêu trong thành phố, chính thức bước vào cuộc chiến đấu, với 

tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trên khắp các địa phương từ Bắc vào 

Nam, quân và dân cả nước đã đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, 

đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc 

thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của ba 

nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thành công cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp là yếu tố quan trọng, tạo tiền đề cho thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc kéo dài suốt 30 năm của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

75 năm qua, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, lòng quả cảm “quyết tử cho Tổ quốc 

quyết sinh” của nhân dân ta, là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, 

khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bất khuất, kiên cường 

của nhân dân ta; thôi thúc cả nước đứng lên chiến đấu, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 



Khí thế của những ngày toàn quốc kháng chiến như vẫn còn vang vọng, luôn nhắc 

nhở, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta, thế hệ trẻ hôm nay vững bước trên con đường 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta ôn lại tinh 

thần toàn quốc kháng chiến, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy nội lực, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong 

các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; phát huy chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách 

thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 
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