
Đội nữ pháo binh Xuân Lộc – Tấm gương phụ nữ Việt Nam anh hùng trong 

chiến đấu chống giặc ngoại xâm 

 

Lịch sử dân tộc Việt Nam ghi đậm dấu ấn sáng ngời của những nữ anh hùng 

chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất. Đó là Bà Trưng, Bà Triệu; Nữ tướng Bùi 

Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu… Tiếp nối truyền thống đánh giặc oai hùng 

của dân tộc, ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ công việc nào, phụ nữ Việt Nam đều hoàn 

thành nhiệm vụ với một sức bền bỉ, dẻo dai, sự sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường. 

Phụ nữ Việt Nam góp phần không nhỏ vào sự thành công trong hai cuộc kháng chiến 

trường kỳ của dân tộc. Nhân sự kiện ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, là dịp tỏ lòng tri ân 

những người phụ nữ tiêu biểu đã cống hiến hết mình để giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Mảnh 

đất quê hương Đồng Nai đã sinh ra những người phụ nữ mưu trí, gan dạ, anh hùng là 

những tấm gương sáng thôi thúc mỗi con người trong chúng ta sống có ích, sống đẹp 

hơn. Điển hình trong số những tấm gương ấy là đội nữ pháo binh Xuân Lộc, đơn vị được 

nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 2012. Hãy nhìn lại những 
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hương. Đó là đội nữ pháo binh Xuân lộc, đơn vị được thành lập sau trận Mậu Thân 1968, 

trực thuộc lực lượng vũ trang huyện Xuân Lộc. Thời điểm đội được thành lập cũng là 

giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Xuân Lộc gặp nhiều khó khăn nhất. Theo lời 

kể của cô Đỗ Thị Thuận (một trong những thành viên của đội cối Xuân Lộc) trong tác 

phẩm Ký ức Đường Xuân: Ngay từ khi đổ quân vào miền Nam, Mỹ đã biến Xuân Lộc - 

Long Khánh thành “tiền đồn” bảo vệ thủ phủ của chính quyền Sài Gòn. Chúng tiến công 

về mặt quân sự nhằm áp đảo quân ta. Mỹ lần lượt đưa tiểu đoàn pháo binh 33 đóng tại 

căn cứ Hoàng Diệu, trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 chốt ở Suối Râm. Địch liên tục 

tiến hành càn quét Xà Bang, Cẩm Mỹ…Từng đoàn máy bay phản lực cường kích liên 

tiếp ném bom vào các vùng căn cứ cách mạng của ta. Không những thế chúng còn bao 

vây, ra sức phá hoại vườn, rẫy nhằm chặn các ngã đường tiếp tế lương thực của quân ta. 

Đội cối Xuân Lộc có lúc hàng tháng trời ăn măng rừng, củ chuối, củ sắn cầm hơi. 

Khi mới thành lập, đội cối Xuân Lộc có 13 người, đa số toàn là nữ nhưng do yêu 

cầu công tác đội được giao đảm trách 2 khẩu cối 82 li và 2 khẩu 60 li. Mỗi khẩu pháo 

nặng khoảng 54kg, cộng thêm đạn cối dao động từ 1,8kg đến 3,8kg trên 1 viên. Có trận 
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cần cả 4 khẩu cối thì cả đội phải chia nhau vác trên 400kg vũ khí chưa kể đến quân 

trang, lương thực cộng thêm địa hình Xuân Lộc khá hiểm trở, nên việc di chuyển rất vất 

vả. Những vất vả, cực khổ về thể xác không thấm gì so với khó khăn trong tính toán để 

bắn chuẩn xác, trúng mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hầu hết các chiến sỹ trong 

đội lúc đó đều là dân tay ngang, chưa hề được đào tạo chính quy về sử dụng pháo cối, 

chỉ có vài người là được học qua lớp tập huấn ngắn ngày. Bằng sự nỗ lực học hỏi không 

ngừng, đội cối Xuân Lộc nổi tiếng là bắn chính xác bởi thành quả mà đội cối mang về 

không hề nhỏ.  

Tự hào nhất là trận diệt Mỹ vẻ vang năm 1970. Thời điểm lúc đó, Mỹ tăng cường 

tìm cách đánh bật lực lượng cách mạng ra khỏi địa bàn. Đội cối đã cử một số chiến sĩ 

nghiên cứu trận địa, tìm cách bắn phủ đầu địch ngay từ những ngày đầu chúng mới đổ 

quân. Vị trí cụm pháo của Mỹ nằm ở mặt tiền Quốc lộ 1, xe lưu thông nhiều nên công 

tác thăm dò tình hình của địch gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự gạn dạ, mưu trí các 

đồng chí cũng phán đoán và chọn được địa điểm hợp lý để đặt pháo. Sau đó các chiến 

sĩ đưa pháo vào và đến 18 giờ thì nổ súng. Ba phát đạn đầu tiên đều trúng đích, tiếp theo 

đội bắn liên tục hết 20 trái đạn còn lại, sau đó nhanh chóng rút về căn cứ ở xã Bảo Định. 

Kết quả trận này đội đã tiêu diệt trên 100 lính Mỹ. Sau trận này, tất cả các chiến sĩ của 

đội đều được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ. 

Đầu năm 1973, Đội cối Xuân Lộc nhận nhiệm vụ phối hợp cùng đơn vị bộ binh 

đánh chiếm Gia Ray để hỗ trợ mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đàm phán tại Hội 

nghị Paris. Tổ cối 82 li với số đạn ít ỏi nhưng đo đạc chuẩn xác, ngay loạt đạn đầu tiên 

rơi trúng đồn dân vệ địch làm chết và bị thương một số tên, phá hủy cơ sở địch. Mỗi 

ngày sau đó đội cối bắn vào Trung đoàn 52 và đồn dân vệ địch vài trái để uy hiếp tinh 

thần, hỗ trợ tổ 60 li chiến đấu trong ấp. Quân ta số lượng ít nên sử dụng chiến thuật di 

chuyển đội hình, đồng thời bắn cối vào những cụm địch mạnh nhất nên đã làm tiêu hao 

sinh lực địch. Đội nữ pháo binh Xuân Lộc cũng là một trong những đơn vị phối hợp với 

lực lượng vũ trang địa phương trong nhiều trận đánh. Điển hình như trong trận bao vây 

đồn Bảo Chánh năm 1974, tổ cối 82 li đào hầm bên ngoài ấp chiến lược, bắn thẳng vào 

đồn để uy hiếp tinh thần bọn địch. Qua hai ngày vây đánh đã tiêu diệt được hai lô cốt 

địch, bọn lính trong đồn lớp đầu hàng, lớp tháo chạy. Lực lượng cách mạng giải phóng 

hoàn toàn xã Bảo Chánh. 

Trong 7 năm chiến đấu chống Mỹ (1968-1975), đơn vị đã tham gia tác chiến 131 

trận, trong đó độc chiến 74 trận, tiêu diệt được 771 lính ngụy, 134 lính Mỹ, phá hư 5 lô 

cốt, 3 xe tăng, 3 pháo 155 ly, 3 pháo 105 ly và phá hư, thu giữ nhiều khí tài của địch. 

Đội cũng tham gia nhiều chiến dịch như: chống lấn chiếm đường sắt, giải phóng Quốc 

lộ 1A trong mặt trận hướng Đông mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi… 

Để tạo nên những chiến công ấy, đội cối Xuân Lộc không ít lần nghẹn ngào tiễn biệt 

đồng đội hi sinh trong những cuộc chiến. Mỗi trường hợp hi sinh của các chiến sĩ đội 

cối Xuân Lộc là những tấm gương anh hùng bất khuất của mảnh đất Đồng Nai. Như 

trường hợp của cô Gái (một chiến sĩ trong đội), khi nhận nhiệm vụ vào xã Xuân Trường 

bắt liên lạc tìm tiếp tế thì bị lọt vào ổ phục kích của địch. Bị địch bắt tra tấn rất dã man 

để khai thác tin tức của quân ta, nhưng chị vẫn kiên cường chịu đựng để bảo vệ bí mật 

cho đơn vị. Chị đã hy sinh do bị địch đánh đến chết. 

 Sau khi đất nước được thống nhất, đội cối Xuân Lộc trở về với cuộc sống đời 

thường. Những thành viên trong đội vẫn thường xuyên giữ liên lạc, giúp đỡ nhau trong 

cuộc sống. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết găn bó, khắc phục mọi khó khăn, 

tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Những 



chiến sĩ của Đội cối Xuân Lộc xứng đáng là tấm gương sáng ngời làm rạng danh hình 

ảnh người phụ nữ Việt Nam. 

             Yên Yên 

 

 

 

 

 


