
Tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc tập kích chiến lược bằng B52  

vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 

 

Đầu tháng 10/1972, cục diện chiến tranh Việt Nam chuyển biến quan trọng. Ở 

miền Nam, quân và dân ta mở nhiều cuộc tiến công giành thắng lợi lớn. Chiến thắng 

quân sự đã tác động trực tiếp đến bàn đàm phán bốn bên ở Paris. Phái đoàn đàm phán 

chính quyền Mỹ đã chấp thuận thông qua dự thảo hiệp định “Về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Việt Nam” do ta soạn thảo. Tuy nhiên, Mỹ đã lật lọng, không chịu 

ký như bản thỏa thuận. Hơn nữa, chúng còn đưa máy bay chiến lược B52 để ném bom 

rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, 

Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng 

Sơn và các mục tiêu khác liên 

tục trong 12 ngày đêm, nhằm tạo 

áp lực để Việt Nam đồng ý các 

yêu sách của chúng. 

 Từ ngày 18 đến 30-12-

1972, Không quân Mỹ đã ném 

bom vào Hà Nội, Hải Phòng và 

một số thành phố lớn miền Bắc 

Việt Nam. Đây là một cuộc ném 

bom hủy diệt vô cùng man rợ. 

Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử 

dụng 663 lần chiếc B52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật dội xuống Hà Nội, Hải 

Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta với hơn 100.000 tấn bom. Riêng Hà 

Nội, với 444 lần chiếc B52 cùng nhiều máy bay chiến thuật chúng đã thả xuống 

10.000 tấn bom, tương đương với 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống 

Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. 

Chúng đã phá hủy nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, gần 100 

nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga… Giết hại 2.368 dân thường và làm 

bị thương 1.355 người khác.  

 Không chỉ nhắm vào 

những mục tiêu quân sự, không 

quân Mỹ còn rải bom vào các 

mục tiêu dân sự như: 2 giờ 38 

phút rạng sáng 22-12, B52 đã 

dội bom vào Bệnh viện Bạch 

Mai - một cơ sở y tế dân sự vào 

loại lớn nhất miền Bắc hồi ấy. 

Tòa nhà chính của Bệnh viện đã 

đổ sập, đè lên những căn hầm, 

trong đó có rất nhiều bệnh nhân 

và nhân viên y tế đang ẩn nấp. 

Không có chiếc xe cẩu nào đủ 

sức nâng khối bê tông và gạch đá khổng lồ ấy. tiếng kêu khóc từ trong lòng đất vang 



lên yếu ớt, nghe như từ cõi xa vọng về. Các bác sĩ, y tá đã phải dùng những ống cao su 

nhỏ, luồn qua những khe nứt để bơm sữa xuống cho những người bị nạn. Sau đó rất 

nhiều đã chết vì ngạt, vì đói, hoặc vì chấn thương. Có một chuyện đau lòng đó là một 

đôi trai gái, đều là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, họ đang chuẩn bị ngày hôn lễ. Thiếp 

mời dự tiệc cưới đã gửi tới tất cả bạn bè. Vậy mà, đêm ấy, những quả bom độc ác của 

Ních- xơn đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc của hai người. 

Dã man hơn, ngày 26 tháng 12, Ních-xơn đã cho B52 rải những chùm bom ác 

nghiệt xuống Hà Nội, gieo tai ương thảm khốc xuống các khu dân cư yên lành như 

Yên Viên, Gia Lâm, Uy Nỗ,…. Đặc biệt, một khu phố có mật độ dân số đông nhất Hà 

Nội là Khâm Thiên đã bị 1 loạt bom B52 trùm kín cả chiều dài hàng ki-lô-mét. 2.265 

ngôi nhà bị phá sập, 287 người chết và 290 người bị thương. Cả dãy phố giờ chỉ nhìn 

thấy những hố bom chi chít, cùng với gỗ, đá, gạch, ngói vụn nát ngổn ngang. Tiếng 

khóc than thảm thiết, não nề bao trùm cả khu phố. Ở đó có những căn nhà, cả gia đình 

bị vùi trong đất, cát; có gia đình 10 người thì 9 người đã nằm sâu dưới hố bom của 

B52. Tại thị trấn Yên Viên, có một chiếc xe ca đang chở khách, bị bom biến thành 

đống sắt bẹp dúm, nhiều người chết và bị thương nặng,… Còn rất nhiều gia đình mất 

đi người thân, cha mẹ, con cái, anh em, họ hàng. Thật là thảm thiết biết bao nhiêu! 

Ném bom vào Bệnh viện Bạch Mai, rắc bom xuống những khu phố, thị trấn, 

làng mạc đông dân như Khâm Thiên, Gia Lâm, Yên Viên, Uy Nỗ, An Dương… hoàn 

toàn không phải là sự nhầm lẫn của không lực Hoa Kỳ, mà là ý đồ đen tối của nhà cầm 

quyền Mỹ. Chúng muốn gây tổn thất, thương vong lớn về sinh mạng, làm cho tinh 

thần dân ta khiếp đản, lòng dân ta hoang mang. Chúng hy vọng một bộ phận dân 

chúng sẽ đứng lên gây áp lực, phản đối chính quyền ta đã không nghe lời Mỹ, buộc 

Mỹ phải ném bom rồi đổ trách nhiệm lên nhà cầm quyền Hà Nội. Rõ ràng, đây là âm 

mưu chính trị, vừa thâm độc, vừa bạo tàn.  

Nhưng đế quốc Mỹ đã nhầm to. Tội ác của chúng trong những ngày cuối tháng 

12 năm 1972 đã không làm cho quân dân ta nao núng. Ngược lại, chỉ làm tăng thêm 

lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu của quân dân ta. Thực tế diễn ra trong chiến dịch 

12 ngày đêm đã chứng minh điều đó. “Thần tượng B52” – Pháo đài bay thượng đẳng 

của không lực Hoa Kỳ, con Át chủ bài trong bộ ba chiến lược của đế quốc Mỹ đã phải 

sụp đổ trước ý chí kiên cường và trí tuệ Việt Nam. Trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng 

lưới lửa phòng không dày đặc của ta đã xé tan xác 81 máy bay của giặc Mỹ, trong đó 

có 34 chiếc “siêu pháo đài bay B52”, 5 chiếc F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác. 

Cuộc tập kích đường không bằng B52 của Mỹ đã thất bại thảm hại. Buộc đế quốc Mỹ 

phải cúi đầu ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Paris như đã thỏa thuận. 

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 

– 12/2022), thư viện tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu sơ lược về tội ác của đế quốc Mỹ 

trong cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972. 

Qua đó, giúp bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi hiểu hơn về lịch sử oai hùng của dân 

tộc ta. Góp phần hun đúc truyền thống cách mạng vẻ vang, hun đúc tình yêu quê 

hương, đất nước, gắng sức học tập và lao động, xây dựng đất nước Việt Nam ngày 

càng giàu đẹp và văn minh hơn. 

Đào Thanh 

Tài liệu tham khảo 
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3. Cuộc đấu trí, đọ sức cuối cùng trên bầu trời Hà Nội :  Tư liệu chiến tranh /  

Nguyễn Minh Tâm. - H. : Công an nhân dân , 2020. 
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