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Lúc ở quê Hương Sơn, Hà Tĩnh tên là Nguyễn Đức Huỳnh, lớn lên chuyển ra 

học trường tư thục Thăng Long, Hà Nội sau đó vào Nam tham gia hoạt động cách 

mạng, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ rồi thành đảng viên 

của An Nam Cộng sản Đảng. Cuối năm 1930, Nguyễn Đức Huỳnh đổi tên thành Lý 

Chính Thắng để tiếp tục hoạt động cách mạng. 

Đầu năm 1945, Lý Chính Thắng được cử ra Bắc liên lạc với Trung ương và sau 

đó trở vào đã đem theo Bản Chỉ thị lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta”. Lý Chính Thắng cùng Xứ ủy Nam Kỳ chủ động nắm bắt tình hình và tích 

cực chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Nam Bộ. Lý Chính Thắng 

giữ chức vụ Ủy viên Thành bộ Việt Minh Sài Gòn - Chợ Lớn, hoạt động bí mật và 

là sáng lập viên Tổng Công đoàn Nam Bộ. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, cả Sài Gòn 

cũng như toàn Nam Bộ đã hành động theo tinh thần “Giờ quyết định cho vận mệnh 

dân tộc đã đến… đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” 

Nhưng đêm 22 rạng sáng 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, 

thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ 

thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Lý Chính 

Thắng tham gia kháng chiến ở Sài Gòn - Chợ Lớn và lãnh đạo cuộc kháng chiến ở 

Nam Bộ. Lý Chính Thắng làm Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Nam Bộ và tham gia 

sáng lập Báo Cảm tử của Tổng Công đoàn và lãnh đạo ra báo đều đặn nhằm tuyên 

truyền, phổ biến đường lối, chính sách lớn của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, xây 

dựng tinh thần đoàn kết, cổ vũ nhân dân Nam Bộ đứng lên cầm vũ khí đấu tranh 

chống thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh”. 

Chiến khu An Phú Đông là trung tâm căn cứ kháng chiến nằm ngay sát Sài 

Gòn. Nhờ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, mưu 

trí sáng tạo của người dân chiến khu quyết bám đất, bám làng thực hiện chiến tranh 

nhân dân, chiến tranh du kích đã biến vùng đất An Phú Đông trở thành căn cứ địa 

cách mạng vững chắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đầu tháng 1 năm 1946, khi cả nước Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Sài Gòn đang diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt trong đánh 



ngoài vây. Lý Chính Thắng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên khu vực Sài 

Gòn - Chợ Lớn trở thành người đại biểu của dân đang cầm súng trên mặt trận nóng 

bỏng của Nam Bộ kháng chiến. 

Đầu tháng 3 năm 1946, Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ nhất tại thủ đô Hà Nội, 

nhiều đại biểu của chiến trường Nam Bộ còn đang lăn lộn trên các mặt trận. Đại biểu 

Lý Chính Thắng hoạt động trong ngành giao thông, liên lạc tại vùng Sài Gòn bị giặc 

chiếm. Đó cũng là lúc quân Pháp tấn công An Phú Đông lần thứ hai. Lý Chính Thắng 

được cử làm chỉ huy trưởng mặt trận phía Đông, tổ chức trận đánh chống trả cuộc 

tấn công của giặc Pháp từ sáng đến chiều đẩy lùi cuộc tấn công của địch. 

Trong trận đánh ác liệt ấy, Lý Chính Thắng bị thương, bị giặc Pháp bắt và tra 

tấn cực hình. Do vết thương quá nặng, bị mất máu, mất nhiều máu và dưới đòn roi 

của thực dân Pháp nên ông đã mất tại nhà thương Chợ Rẫy ngày 30 tháng 9 năm 

1946. 

Lý Chính Thắng vừa trở thành người đại biểu của nhân dân trên chiến trường 

Nam Bộ còn đang rền vang tiếng súng, đã hy sinh khi mới tròn 29 tuổi, chưa một 

lần được đi dự kỳ họp Quốc hội. 

 
 


